
Eigen zinnen 

Ons dagelijks werk vult een groot gedeelte van ons leven. Toch staan we maar 

zelden stil bij het 'waarom' en het 'waartoe' ervan. Eigen zinnen doet dat wel. In 

dit boek reflecteren twaalf auteurs op de diepere vragen die ten grondslag liggen 

aan hun dagelijks werk. Wat motiveert hen? Welke problemen ervaren ze? En 

waar putten ze inspiratie uit om met bezieling te werken? Ook als het moeilijk is. 

Met het beantwoorden van deze vragen vinden de auteurs woorden voor hun 

dagelijkse inzet. Tegelijkertijd is Eigen zinnen een uitnodiging aan de lezer om 

zichzelf soortgelijke vragen te stellen.  

De schrijvers van dit boek zijn werkzaam in katholieke en algemeen-christelijke 

organisaties. Zij laten op hun eigen manier zien hoe oude woorden uit de 

christelijke traditie verrassend veelzeggend voor het heden zijn. De christelijke 

c.q. katholieke traditie verschijnt hiermee niet als een relict uit een grijs en ver 

verleden, maar als een waardevolle bron voor het omgaan met actuele 

maatschappelijke vraagstukken zoals de toegenomen regeldruk, het verlies van 

de menselijke maat in de beroepspraktijk en de (te) grote nadruk op nut en 

efficiency. 
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